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Een wereld reis, het westelijk halfrond
26 maart 2019 door Henk en Jeannette Gijshers

Onze wereldreis! Wat fantastisch dat we dit mee mochten maken.

Op zondag 18 februari 2018 was het dan echt zover. We vertrokken om een
dikke 5 maanden de wereld rond te reizen. Na een goede voorbereiding en
heel veel voorpret waren we er helemaal klaar voor. We begonnen in
Oceanié, daarna Azié en tenslotte Afrika en het was in een woord geweldig.
Wat is onze planeet toch mooi en wat zijn er toch overal veel aardige, lieve en
behulpzame mensen. We nemen jullie aan de hand van foto’s mee langs de
vele mooie plekjes die wij hebben mogen ontdekken en zullen er ook wat
verhalen bij vertellen. We hopen misschien sommigen van jullie te inspireren
om ook op reis te gaan want het was voor ons een ervaring voor het leven.
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